
Voorbeden Vermoeden-viering 29 juni 
(Lex Boot) 
 
God van leven open mij, 
open mijn ogen en verstand 
open mijn hart en ziel 
en raak ons aan. 
 
Op deze nieuwe morgen danken wij  
voor woorden en stilte 
voor taal en tekenen 
waarin wij ons kenbaar maken  
en gekend zijn, door U en elkaar. 
 
Wij bidden om fijngevoeligheid  
om de ander echt te beluisteren 
en in het vaak vele dat we zeggen 
ruimten te openen van liefde.   
 
Wij bidden voor hen  
die zich niet gehoord voelen 
en voor hen die geen taal kunnen vinden 
om uit te drukken wat in hen leeft. 
 
Voor hen die zich voelen opgesloten  
in de spanning van hun werksituatie 
in vervreemding van ouders, of kinderen 
in relaties waar de liefde gedoofd is 
 
In naam van Jezus die zegt ‘ga open!’ 
zuchten en roepen wij  
voor hen die monddood gemaakt worden 
en met stomheid geslagen 
in Irak, Syrië, de Oekraïne  
en alle ziekmakende plekken op aarde 
 
Wij danken voor hoopvolle tekenen  
in ogen en oren, en handen die aanraken 
Voor Nijkleaster    
en andere plekken van aandacht 
bidden wij om zegen en ruimte. 
 
God van leven open mij 
open mijn ogen en verstand 
open mijn hart en ziel  
en raak ons aan 
Amen. 


