
Goede God, it is hast Kryst. 
 
Lied myn geast ôf fan alle tariedingen  
dy't ik noch dwaan moat. 
 
Iepenje myn hert foar it geheim  
dat wy fiere sille. 
 
Lit it feest net samar oan my foarby gean,  
sa't dat spitigernôch al sa faak bard is. 
 
Wolle Jo dizze Kryst in nij begjin mei my meitsje, 
dat Kristus ek yn my berne wurdt? 
 
Iepenje myn hert foar de minsken  
mei wa't ik it Krystfeest fiere sil. 
 
Ferfolje alle minsken mei wa't ik it libben diel 
mei de geast fan in nij begjin. 
 
Ik bid dat Jo leafde  
by ús allegear in nij begjin makket, 
dat Kristus yn ús groeie sil. 
 
Amen 
 
 
(Hinne Wagenaar, nei in gebed fan Anselm Grün) 



Goede God, het is bijna kerstmis. 
 
Leid mijn  geest af van alle voorbereidingen 
die ik nog moet treffen. 
 
Open mijn hart voor het geheim 
dat wij zullen vieren. 
 
Laat dit feest niet zomaar aan mij voorbijgaan, 
zoals het helaas vaak gegaan is. 
 
Wilt U deze Kerst een nieuw begin met mij maken, 
dat Christus ook in mij geboren wordt? 
 
Open mijn hart voor alle mensen 
met wie ik het kerstfeest zal vieren. 
 
Vervul alle mensen met wie ik het leven deel 
met de geest van een nieuw begin. 
 
Ik bid dat Uw liefde  
bij ons allen een nieuwe begin maakt, 
dat Christus in ons zal groeien. 
 
Amen 
 
(Hinne Wagenaar, naar een gebed van Anselm Grün) 


